
Dag 1 
vakantie naar Duitsland 
We hebben verzameld bij het groepshuis in Nederland en maken ons klaar om te vertrekken. 
Onderweg zullen we nog een lunchstop maken. 
Na een lange rit zijn we eindelijk aangekomen bij ons verblijf in Duitsland. 
Het ziet eruit als een stereotypisch kneuterig Duits huisje. 
en voelt aan als een oude herberg die er al een eeuwigheid staat. 
Het is ingericht met Duitse kitsch in een jacht thema. 
wat betekent dat er overal opgezette dieren zijn. 
de een beter onderhouden dan de ander. 
De kamers hebben zelfs namen van dieren. 
zoals vos of eekhoorn mijn kamer heet steenbock. 
In de tuin staat zelfs een vuurschaal. 
we zullen ons hier goed vermaken. 
 

Dag 2 

We hadden erg veel regen maar om dat we besloten wat te doen. 
hebben we een tochtje op een rondvaartboot genomen. 
die de locals als openbaar vervoer gebruiken. 
Ondanks de regen is het uitzicht prachtig. 
wel erg winderig. 
 

Dag 3 

vogelsang 

is een oud complex uit de Tweede Wereldoorlog waar vandaag de dag meerdere 
musea in zitten. 
We zullen deze vakantie hier een paar keer terecht komen. 
Een paar van de musea die daar zaten zijn het Rode Kruis museum en het Eifel 
gebied museum. Wij waren er die dag voor een rondleiding van het gebouw zelf. 
 

Het gebouw zelf was bedoeld als een universiteiten voor de nazi’s. 
(Wie ik vanaf nu zal benoemen als moffen) 
Deze universiteit was bedoeld om moffen op te leiden als regiomanagers. 
Het gebouw is gebouwd in de typische imposante proporties die de moffen hun 
grootheidswaan bekwaamden. 
Het complex is hierdoor dus ook nooit afgebouwd. 
Na dit kort gebruik werd het complex overgenomen door de geallieerden en werd 
door de Belgen lange tijd gerund als trainingscomplex voor de navo. 
Zij hebben hier ook een bios en patatbakkerij bij gebouwd. 
Onze gids was ook een Belg die hier dienst heeft gehad. 
 

dag 4 

wild park. 
We hebben ook een wildpark bezocht. 
met herten, vossen, otters en nog veel meer. 
Maar de grote sterren van de show zijn de roofvogels, grote arend en snelle valken 
met hier en daar een buizerd. 
Daar geven ze dan ook een show mee. 
 



dag 5 

We zijn weer bij vogelsang deze ochtend. 
Dit keer voor het museum dat uitleg geeft over nationaal park De Eifel dat bestaat 
sinds 2004. Er zijn veel dieren gevonden waarvan ze dachten dat ze uitgestorven 
waren. 
Dit komt doordat het gebied niet bezocht is door mensen sinds de 2de wereld oorlog. 
 

Vakwerk dorp Monschau 

En daarna gingen we naar het vakwerkdorp Monschau. 
een toeristisch dorp met stereo typische Duitse huisjes. 
(Je weet wel die type huisjes die Hollywood altijd aanziet voor nederlands omdat ze 
ons niet uit elkaar kunnen houden.) 
Een burcht torent uit boven het oude dorp. 
Het geheel creëert een sprookjesachtig beeld.  
We hadden hier een uur om souvenirtjes te shoppen en een terrasje te pakken. 
 

dag 6 

We zijn de dag begonnen met het bezoeken van een andere Burcht dan gister. 
Burg Olbrück naast dorp Nideggen. 
Dat was veranderd in een museum dat ging over hoe mensen leefden in de tijd dat 
de Burcht gebouwd was. 
Daarna zijn we naar een klimbos geweest met veel kabelbanen. 
 

Dag 7 

weer terug naar huis. 
Na de avond en ochtend besteed te hebben aan het inpakken van onze tassen, zijn 
we nu dan bezig met het inpakken en klaarmaken van de bussen voor de terugweg. 
Het was een leuke week. 
We hadden van de week een keer weerwolven van wakkerdam gedaan, en nog een 
paar keer een kampvuur kunnen maken. 
We hebben goede gesprekken gehad en herinneringen gemaakt. 
Het was een leuke week. 
 

samenvatting geschreven door kars 
 


